
[NL]

What it is, it isn’t 

'Als ik een eigen wereld zou hebben, zou alles onzin zijn. Niets zou zijn wat 
het is, omdat alles zou zijn wat het wel is. En, omgekeerd, wat het is, zal het
niet zijn. En wat het niet is, zou het wel zijn. Begrijp je?' – Lewis Carroll, 
Alice in Wonderland

Magie of echt? Schuin of recht? Je eigen ogen bedriegen je – en ook weer 
niet. Wat ze zien bij eerste oogopslag is iets anders dan het perspectief 
dat je krijgt bij een blik door het oculair. Kijk een scheve kast recht en een 
rechte scheef, zo vaak als je maar wilt. What it isn’t, it is.

[ENG]

What it is, it isn’t 

'If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would 
be what it is, because everything would be what it isn't. And, contrariwise, 
what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?' – Lewis
Carroll, Alice in Wonderland

Magic or reality? Crooked or straight? Your own eyes deceive you – and at 
the same time they do not. What they see at first glance is different from 
the perspective that you see viewed through the ocular. Stare a crooked 
cupboard straight and a straight one crooked, as often as you like. What it 
isn’t, it is.


