[NL]
Marbelous

‘Schoonheid die een lust is voor het 0og, is een broze, vergankelijke illusie.
Maar de schoonheid die in staat is om het hart te raken, kan eindeloos
voortduren.” Richelle E. Goodrich, Smile Anyway

Tafelmanieren kunnen overboord met Marbelous, om plaats te maken voor
plezier. Voor volwassenen een bijzonder meubelstuk, voor kinderen een
speelplaats: in de poten van de tafel is een heuse knikkerbaan gemaakt. Zo
voegt Marbelous een dimensie toe aan een vast concept. Decoratief
houtsnijwerk krijgt een functie, die het hele gezin bij weer bij elkaar aan of
onder tafel brengt. Voor het oog en het hart. Marbelous.

[ENG]
Marbelous

‘Beauty that pleases the eye is a frail, fleeting illusion. But that beauty
capable of pleasing the heart can endure endlessly.”  Richelle E. Goodrich,
Smile Anyway

Marbelous sweeps table manners aside, to make way for fun. For adults an
exceptional piece of furniture, for children a playground: a marble run has
been created in the table legs. Consequently, Marbelous adds a new
dimension to an existing discipline. Decorative carving is invested with
purpose, which reunites the entire family around or under the table. Heart-
warming and delightful to behold. Marbelous.



